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nieuwe letters:

�
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sj

b

t

sjien

bet

tav

klinkers:

�	
�	
allebei: a

Op een dag raakten een Romeinse keizer en Rabbi Josjoea 

in gesprek over �����. ‘Hoe komt het toch’, zei de keizer, 

‘dat jullie ����� maal altijd zo lekker ruikt?’ ‘Nou’, zei Rabbi 

Josjoea, ‘dat komt door een heel bijzonder kruid. En dat 

heet... �����!’ ‘Ach’, vroeg de keizer, ‘mag ik daar 

alsjeblieft ook wat van hebben?’ ‘Tja’, zei Rabbi 

Josjoea, ‘dat is nou toch jammer, dat zal niet gaan. 

Want dat bijzondere kruid is alleen voor mensen 

die ����� houden zoals in de Tora staat. En u houdt 

geen �����.’ Teleurgesteld vervolgde de keizer zijn weg.         

Hij dacht nog lang na over het gesprek met Rabbi Josjoea. 

naar Sjabbat 119a (Talmoed)
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Schrijf de sjien.

Schrijf sja.

Schrijf de bet.

Schrijf ba.

Schrijf de tav.

Schrijf ta met �	 en �	 .

Zet een rondje om het woord sjabbat.
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Schrijf sjabbat op de challe-kleedjes.

Zet een rondje om de letters die hetzelfde zijn.

Zoek twee keer het woord sjabbat. Zet er een rondje om.

�



�



�



�



�



�



�






�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�



�



�



�



�



�






�

�



�



�



�



�



�



�






�



les 1
woord:

�����

7

Wat zie je op het plaatje? Zet een rondje om de letter die er bij hoort.
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Lees de woorden in de 
����� kaarsen hardop.
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L E K K E R  L E Z E N

extra woord:

dochter
���
www.ikleesivriet.nl


