De mensen kappen de
bomen om.
Reuzestom! Wat een ezels!
roepen de wezels.

Om te huilen,
krassen de uilen.

Hou van de bossen,
keffen de vossen.

Kom verhuizen,
piepen de muizen.

Laat ons vechten,
tikken de spechten.

't Zal ze leren,
brommen de beren.

Ed Franck - ill,
Paul de Becker

Maar... de bomen zijn weg.
Reuzepech!
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