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dit is een koning met een moeilijke naam 

hij heet a-chasj-vee-rosj, als ik het goed heb verstaan 

die koning geeft een heel groot feest 

iedereen heeft plezier, en hij zelf het allermeest! 
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arme, arme wasj-tie! ze is de koningin 

ze wil vandaag niet dansen, ze heeft gewoon geen zin 

dag wasjtie, zegt de koning, weg, weg met jou! 

ik vind wel weer een andere vrouw 
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esther wordt de nieuwe koningin, want 

ze is de allermooiste van het hele land 

koningin esther krijgt een mooie gouden kroon 

en ze mag naast de koning zitten, op de troon 
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twee mannen fluisteren zachtjes tegen elkaar 

ze willen de koning vermoorden, echt waar 

maar mordechai staat in de poort 

en vertelt aan esther wat hij heeft gehoord 
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deze man heet haman, hij is vals en heel slecht 

maar wat heeft de koning tegen hem gezegd? 

hier, haman, ik doe mijn ring aan jouw hand 

nu ben jij de machtigste man van het land 
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hoor, de woorden uit haman’s mond: 

jullie moeten voor mij knielen, tot op de grond 

maar mordechai luistert niet naar deze wens 

joden knielen alleen voor God en niet voor een mens 
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hier zie je de koning, hij ligt in zijn bed 

hij denkt: mordechai heeft mijn leven gered 

maar ik gaf hem nooit een beloning 

dat zal ik goedmaken, zegt de koning 
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mordechai, jij mag mijn mantel aan 

en je mag op mijn paard de stad door gaan 

haman loopt dan voor je uit: 

dit gebeurt er als de koning je beloont! roept hij luid 
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esther, je moet naar de koning toe gaan 

want haman heeft iets heel ergs gedaan 

hij schreef in een brief, dat heb ik net gehoord 

dat op 13 adar alle joden worden vermoord 
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koning, heeft u lekker gegeten? 

dan wil ik u nu iets laten weten 

er is iemand met een heel slecht plan 

en hij zit daar, het is haman! 
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mijn lieve esther, wat vertel je me nou? 

aan de galg met die man, nu meteen, heel gauw 

alle joden kunnen feest gaan vieren, want 

vanaf nu is mordechai de belangrijkste man in het land 



12 

 

hamans boze plannen, die zijn nu echt voorbij 

hoera voor esther! we zijn allemaal blij 

daarom vieren we poeriem met elkaar 

op 14 adar, allemaal, ieder jaar 

 


