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Het was nog maar Adar, maar in Jeroesjalajiem leek het wel zomer, zo warm was het. De aarde zat 

vol scheuren en de bomen en struiken stonden er stoffig en verdord bij. Net als in de twee vorige 

winters had het nauwelijks geregend en het leek erop alsof het ook dit jaar niet meer zou gebeuren.  

Langs de schaduwkant van de huizen liep een wat oudere man. Hij was op weg naar het paleis, voor 

een onderhoud met de koningin. Waarover zou ze hem willen spreken? Over de droogte en de 

dreigende hongersnood?  Of maakte ze zich nóg grotere zorgen vanwege de strijd tussen tsidoekiem 

en peroesjiem, waardoor het Joodse volk steeds meer verdeeld raakte? 

 

Bij de poort werd hij na een korte ondervraging binnen gelaten in de ontvangsthal. Meteen kwam er 

een lakei op hem af. ‘Rabbi Sjimon ben Sjetach, welkom. Hare majesteit de koningin zal u in de privé 

vertrekken ontvangen, wilt u mij volgen’?  De lakei ging hem voor en klopte op een deur. Een andere 

lakei liet hem binnen bij Salomé Alexandra, de koningin van de onafhankelijke Joodse staat Jehoeda 

(Judea). 

 

Zodra de lakeien waren verdwenen, zei de koningin: ‘Sjimon, wat fijn dat je er bent. Ik heb iets heel 

belangrijks met je te bespreken. ‘Zoals u wenst, koninklijke hoogheid  Salomé Alexandra, ofwel mijn 

lieve zus Sjelomtsion’. Sjimon ben Sjetach moest er nog aan wennen dat zijn oudere zus (Salomé was 

de Griekse variant van haar naam) over Jehoeda regeerde na het overlijden van haar echtgenoot 

koning Alexander Jannai. Ze was een wijze en vredelievende vrouw, eigenschappen die ze hard nodig 

zou hebben om de rust in het land en de eenheid binnen het volk te bewaren.  (Talmoed, Berachot 48a) 

 

‘Sjimon, als vrouw kan ik wèl de politieke leiding hebben over Jehoeda, maar niet de geestelijke 

leider zijn van het Joodse volk.  Want die functie is voorbehouden aan de koheen gadol. Dat is in dit 

geval een voordeel, want nu loop ik tenminste niet het risico om door een woedende gemeente te 

worden bekogeld met etrogiem, zoals mijn man is overkomen’. ‘Daar had de koning het dan wel naar 

gemaakt’, lachte Sjimon ben Sjetach.  ‘Een koheen gadol die het water van het plengoffer over zijn 

voeten giet in plaats van op het altaar, om te laten zien dat de mondelinge traditie voor hem geen 

enkele waarde heeft, die verdient niet beter’! (Talmoed, Soeka 48b) 

 

Ook koningin Sjelomtsion lachte. Maar al gauw werd ze ernstig. ‘Sjimon, is de Tora er voor het hele 

Joodse volk of alleen voor een kleine groep vooraanstaande mensen‘?  vroeg ze. ‘Iedereen moet de 

kans krijgen om Tora te leren’!, antwoordde Sjimon ben Sjetach. ‘En het is de taak van de geleerden 

om de woorden van de Tora zó duidelijk uit te leggen, dat alle Joden ze kunnen begrijpen. Daarbij is 

de mondelinge traditie onmisbaar om te weten hoe je de mitswot in onze tijd moet doen, die zo heel 

anders is dan de tijd toen de Tora werd gegeven’.  

De koningin knikte instemmend. ‘Aristobulus, die nu de koheen gadol is, zal de vriendjespolitiek van 

zijn vader voortzetten. Hij zal niet naar het gewone volk luisteren en voor nog meer verdeeldheid 

zorgen. Daarom heb ik besloten om jou, Rabbi Sjimon ben Sjetach, te benoemen tot voorzitter van 

het Sanhedrien’.  ‘Dat vind ik een grote eer. Maar je weet dat alle geleerden in het Sanhedrien 

tsidoekiem zijn, behalve ik’. ‘Daarom geef ik je de opdracht om te zorgen dat de peroesjiem zo gauw 

mogelijk in de meerderheid komen. Zo krijgt het Sanhedrien de geestelijke leiding over Joodse volk, 

in plaats van de koheen gadol’. (Talmoed, Berachot 29a) 

 

‘Koning Alexander Jannai  heeft een paar jaar geleden veel van mijn collega’s laten doden, alleen 

maar omdat ze tot de richting van de peroesjiem behoorden. Als jij me toen niet had geholpen om te 

ontsnappen, was ik er nu niet meer geweest. Ik neem aan dat het niet je bedoeling is dat ik het 

voorbeeld van de koning volg en de tsidoekiem een kopje kleiner laat maken?  Sjelomtsion keek haar 

broer aan. ‘Wie anders dan mijn intelligende en diplomatieke broer kan een oplossing in de geest van 

de Tora bedenken? De tijd is rijp voor verandering, Sjimon. Zelfs de koning zag dat op het laatst in’. 

(Talmoed,   Sanhedrin 107a) 



 

‘Goed. Ik ga mijn best doen om zoveel mogelijk peroesjiem in het Sanhedrien te krijgen. En zullen we 

dat andere grote probleem , de dreigende hongersnood vanwege het uitblijven van de regen,  dan 

maar overlaten aan Choni Hame’ageel’? vroeg hij. Sjelomtsion lachte. ‘Choni is een kleurrijke figuur, 

maar ik betwijfel het of hij er voor kan zorgen dat deze blauwe hemel in een grijze wolkenlucht 

verandert, zodat het eindelijk gaat regenen’.  ‘We zullen zien. Choni Hame’ageel gaat vanmiddag 

weer een poging doen. En wie weet lukt het hem. Hij heeft een aparte, maar wel een heel bijzondere 

band met Hakadosj Baroech Hoe’. Sjimon ben Sjetach nam afscheid van zijn zus de koningin en 

verliet het paleis. 

 

Ondanks dat het nog heel warm was, waren er veel mensen op straat. Ze liepen allemaal in de 

richting van een man, die met een stok zwaaide en iets riep. Het was Choni Hame’ageel. Toen hij 

dichterbij kwam, hoorde Rabbi Sjimon ben Sjetach hem roepen: ‘Heb toch medelijden met Uw 

kinderen! Kijk naar de velden. Er wil niets meer groeien. Uw kinderen hebben mij gestuurd om 

namens hen om regen te vragen, omdat ik als een huisgenoot van U ben. Geef ons  regen’!   

Er gebeurde niets. Choni Hame’ageel trok een grote cirkel in het zand en ging in het midden staan. 

‘Hakadosj Baroech Hoe, als U het niet laat regenen, zullen Uw kinderen sterven van de honger.  

Daarom blijf ik net zolang in deze cirkel staan tot het regent. Laat! Het! Regenen! Alstublieft! Nu! 

 

Ineens voelde Sjimon ben Sjetach een druppel op zijn hand. Hij keek naar de lucht. Waar kwamen die 

donkergrijze wolken ineens vandaan? ‘Hee, het regent!’ zeiden de mensen verbaasd. Choni 

Hame’ageel keek omhoog. ‘Is dat alles?’ riep hij. ‘Een paar van die miezerige druppeltjes? Daar 

hebben we niks aan. We hebben meer regen nodig,  zoveel dat de waterputten en de droge greppels 

helemaal gevuld zijn.’  

Een wolkbreuk brak los. Veel mensen  renden weg naar hogere delen van de stad. Maar Choni bleef 

in zijn cirkel staan. ‘Dit is niet de regen die we bedoelen’, zei hij. ‘We willen geen verwoestende 

regen. Geef ons regen als zegen, regen die overvloed brengt’. De zware regens hielden op. Grote 

druppels vielen zachtjes naar beneden. Nog diezelfde dag groeiden overal paddenstoelen, die de 

mensen meteen gingen plukken.  Op de akkers verschenen de eerste groene sprietjes.  

(Talmoed. Ta’aniet 23a)  

 

Intussen had Sjimon ben Sjetach een plan bedacht  voor het Sanhedrien.  ‘Wat is volgens jullie de 

belangrijkste mitswa uit de Tora’? vroeg hij. ‘De offers precies op de juiste tijd brengen’, zei iemand. 

‘Is dat echt zo? Hoe kun je dat bewijzen uit de Tora?’ vroeg Sjimon ben Sjetach. ‘Ehh..’, zei de man. 

‘Denk er nog maar eens rustig over na, ‘ zei Sjimon ben Sjetach. ‘Dan hoor ik morgen het antwoord 

wel’. De volgende dag kwam de man niet opdagen. Sjimon ben Sjetach gaf zijn plaats aan een van de 

peroesjiem. Op deze manier verving hij alle tsidoekiem door peroesjiem.  (Megillat Ta’aniet 10)  

 

De nieuwe leden van het Sanhedrien gingen meteen aan het werk. Ze legden de mensen duidelijk uit 

wat de Tora van ze verwachtte.  Al gauw werd overal Tora geleerd. Sjimon ben Sjetach kwam met 

een voor die tijd heel nieuw idee. Waarom zouden kinderen geen Tora leren? Eerst opende hij 

scholen in Jeroesjalajiem en daarna stuurde hij zijn beste leraren naar de dorpen overal in Jehoeda. 

Zo kon iedereen in het land vanaf jonge leeftijd lezen, schrijven en Tora leren.   (Talmoed, Baba Batra 21a) 

 

De peroesjiem gebruikten hun macht goed en zorgden er voor dat alleen eerlijke, verantwoordelijke 

mensen tot rechters  werden benoemd en dat er een einde kwam aan de vriendjespolitiek. Een 

periode van vrede en welvaart brak aan: ‘In de tijd van koningin Sjelomtsion en Rabbi Sjimon ben 

Sjetach waren de graankorrels zo groot als olijvenpitten en hadden linzen het formaat van gouden 

munten’. (Talmoed, Ta’aniet 23a) 

 

 



 

EXTRA INFO  De tijd van Sjimon ben Sjetach  

Sjimon 

Hamakkabi 

Na de geslaagde opstand in het jaar 165 v.d.g.j. tegen de Hellenistische koning 

Antiochus Epifanes hadden de Makkabiem de onafhankelijke Joodse staat Jehoeda 

uitgeroepen. Sjimon Hamakkabi, een van de broers van Jehoeda Hamakkabi, werd 

tijdens een bijeenkomst van de belangrijkste kohaniem en leiders aangewezen als 

koheen gadol èn staatshoofd. Hij was dus zowel de politieke als de religieuze leider 

van het Joodse volk. Deze grondlegger van de dynastie van de Chasjmona’iem was 

een wijze vorst, die het land vrede en welvaart bracht. Hij regeerde van 140‐135. 

 

Jochanan 

Horkenos 

Na de dood van Sjimon Hamakkabi volgde zijn zoon Jochanan Horkenos hem op als 

politiek leider en koheen gadol. Zijn regeerperiode was lang, van 135‐104.  Jochanan 

Horkenos was veel minder populair dan zijn vader. Rijke en vooraanstaande families 

gaf hij allerlei voorrechten, terwijl hij zich weinig aantrok van de gewone mensen. Dit 

leidde tot ontevredenheid onder het volk.  

 

Alexander 

Jannai 

Koning Alexander Jannai regeerde in de jaren 103‐ 76 en zette de politiek van zijn 

neef Jochanan Horkenos voort. De groeiende ontevredenheid die begonnen was 

onder zijn voorganger leidde tot het ontstaan van twee groeperingen: tsidoekiem die 

de politiek van de koning steunden en peroesjiem, die opkwamen voor het volk.  

 

Tsidoekiem 

Peroesjiem 

Sanhedrien 

De naam tsidoekiem (Sadduceeërs) komt waarschijnlijk van Tsadok, een bekende  

koheen gadol (hogepriester) uit de tijd van koning Sjelomo. De meeste tsidoekiem 

waren vooraanstaande kohaniem en rijke kooplui. Ze steunden de politiek van de 

koning. Op religieus gebied waren ze voorstanders van een strikte en letterlijke uitleg 

van de Tora.  De peroesjiem (‘afgescheidenen’) wilden de Tora voor iedereen 

begrijpelijk maken, daarbij geholpen door de uitleg en praktijk van de mondelinge 

traditie.  Het conflict liep zo hoog op dat koning Alexander Jannai opdracht gaf om 

honderden peroesjiem te laten doden. Onder hen waren veel leden van het 

Sanhedrien, de groep van 71 belangrijke geleerden die de Tora bestudeerden en 

uitlegden. 

 

Salomé 

Alexandra 

Koningin Salomé Alexandra (Sjelomtsion Hamalka) regeerde over Jehoeda na de dood 

van haar echtgenoot koning Alexander Jannai.  Ze gaf de peroesjiem veel invloed en 

herstelde de eenheid binnen het Joodse volk. De regeringstijd van deze wijze koningin 

wordt gekenmerkt door vrede en welvaart voor iedereen.  

 

Sjimon ben 

Sjetach  

Sjimon ben Sjetach had de geestelijke leiding van het Joodse volk tijdens de regering 

van Salomé Alexandra. Samen met zijn collega en vriend Jehoeda ben Tabbai leidde 

hij het Sanhedrien. Ze zorgden er voor dat de Tora kon worden toegepast in de 

veranderde politieke, sociale en economische omstandigheden. Onder hun leiding 

groeide Jeroesjalajiem uit tot hèt centrum van Joodse wetenschap. Daarnaast werden 

overal in het land scholen geopend, zodat kinderen van jongs af aan Tora konden 

leren. Hun leerlingen en opvolgers Sjemaja en Avtaljon zetten deze lijn voort. De 

leerscholen bloeiden en trokken ook studenten uit andere landen aan. 

 

Pompeius  Na de dood van Salomé Alexandra in het jaar 67 v.d.g.j. vochten de broers Aristobelos 

en Horkenos om de troon. Er brak een burgeroorlog uit, waardoor het land een 

gemakkelijke prooi werd voor de legioenen van de Romeinse generaal Pompeius. In 

63 vgj  kwam Jehoeda onder het gezag van Rome, maar bleef nog deels onafhankelijk.

 


