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ik ben ko-ning an-ti-o-chus.  

al-le jo-den moe-ten doen wat ik zeg.   

an-ders word ik heel erg boos! 
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wij zijn niet bang voor de ko-ning. 

wij doen niet wat hij zegt. 

wij gaan vech-ten! 
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hoe-ra! we heb-ben ge-won-nen.  

weg ko-ning! weg sol-da-ten !   

weg uit ons land ! 
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we gaan naar je-roe-sja-la-jiem. 

naar de me-no-ra. 

want die moet weer bran-den! 
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waar is de o-lie?  

er is nog maar een heel klein beet-je.   

dat is niet ge-noeg. 
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hoe-ra! de me-no-ra blijft bran-den. 

wel acht da-gen. 

dat is een won-der! 
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daar-om ste-ken ook wij  

met cha-noe-ka de kaars-jes aan.    

ie-de-re a-vond een licht-je er bij. 
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we e-ten lat-kes en soef-ga-ni-ot. 

en we spe-len met een se-vi-von. 

cha-noe-ka is een fijn feest! 

 
 


