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Naar de gevangenis 

Parasjat Wajeesjev vertelt het verhaal van de jonge jaren van Joseef, 
de lievelingszoon van Ja’akov. Ja’akov houdt meer van Joseef dan van 
al zijn andere zonen, omdat hij al oud is als Joseef wordt geboren. Hij 
heeft speciaal voor Joseef een kleurige mantel gemaakt. De broers zijn 
zo jaloers, dat zij niet meer vriendelijk tegen Joseef kunnen zijn. 
 

Joseef is pas zeventien jaar als hij over twee dromen aan zijn broers 
vertelt. Hij zegt eerst: “Luister toch eens naar deze droom. Stel je 
voor, we waren graan aan het bundelen midden op het veld en daar 
ging mijn bundel graanstengels overeind staan en bleef ook staan en 
zie: die van jullie schaarden zich daar rondom en bogen voor mijn 
bundel graan.” De broers worden boos en vragen of hij soms koning 
over hen wil worden. Later vertelt hij aan zijn vader en zijn broers over 
een andere droom: “Kijk, ik heb weer een droom gehad. De zon, de 
maan en elf sterren bogen voor mij neer.” Hij krijgt een vermaning van 
zijn vader en zijn broers krijgen een nog grotere hekel aan hem. 
 

Op zekere dag stuurt Ja’akov zijn zoon Joseef op weg naar de weiden 
bij Sjechem om te kijken hoe het met zijn broers en het vee gaat. Als 
zijn broers hem zien, bedenken zij een plan om Joseef te doden. 
Reoewen wil zijn broer niet doden en stelt voor Joseef in een put te 
werpen. Zo gezegd, zo gedaan. Joseef moet zijn kleurige mantel 
uittrekken en wordt in een put geworpen. Jehoeda stelt even later voor 
om Joseef te verkopen aan rondtrekkende handelaren. Dat vinden de 
broers een goed idee en zij verkopen hem. Zij verscheuren de kleurige 
mantel en dompelen het in bloed van een geitenbokje, zodat het lijkt 
alsof Joseef door een wild dier is aangevallen. Als zij het nieuws over 
de verdwijning van Joseef aan Ja’akov brengen, is hij ontroostbaar. 
 

Joseef is door handelaren uit de put getrokken en verkocht als slaaf. 
Uiteindelijk belandt Joseef in Egypte, waar hij wordt verkocht aan 
Potifar, de overste van de lijfwacht van Farao. Potifar vertrouwt Joseef 
en stelt hem aan als opzichter over zijn hele huishouden. De vrouw van 
Potifar probeert Joseef te verleiden. Als Joseef niet ingaat op haar 
voorstellen, wordt zij boos en vertelt aan Potifar dat zij is lastiggevallen 
door Joseef. Potifar gelooft zijn vrouw en gooit Joseef in de gevangenis. 
In de gevangenis ontmoet hij een wijnschenker en een bakker, die zich 
de woede van Farao op de hals hebben gehaald. Zij vertellen hun 
dromen aan Joseef, die een uitleg voor de dromen geeft. De schenker 
vertelt hij, dat hij zijn baan als wijnschenker terug zal krijgen. De 
bakker vertelt hij, dat Farao hem over drie dagen zal laten doden. Het 
gebeurt precies zoals Joseef heeft verteld. De bakker wordt gedood en 
de wijnschenker mag weer de glazen van de Farao vullen. De schenker 
is blij dat hij uit de gevangenis is vrijgelaten en denkt niet meer aan 
Joseef. 
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(37:3) Jisraeel hield meer van Joseef dan van al zijn zonen omdat hij een zoon was, 
die hij op zijn oude dag gekregen had, en hij had een kleurig gewaad voor hem 
gemaakt. 
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