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Parsjat Bechoekotaj is de laatste parasja van het boek Wajikra. 
In het begin van de parasja doet God een belofte aan de kinderen 
van Jisraeel. Hij belooft Zijn verbond met het joodse volk in stand te 
houden. Dat betekent dat de kinderen van Jisraeel meer dan 
voldoende voedsel zullen hebben om te eten, in vrede kunnen leven, 
in veiligheid kunnen wonen en een groot volk kunnen worden. In ruil 
daarvoor moeten de kinderen van Jisraeel leven naar Gods wetten 
en zich stipt houden aan Gods geboden door die in praktijk te 
brengen. 
 
Vervolgens geeft God een waarschuwing aan de kinderen van 
Jisraeel. Als zij het verbond met God verbreken door zich niet aan 
Zijn wetten te houden en Zijn geboden niet op te volgen, dan straft 
God het joodse volk, net zoals ouders hun kinderen soms straf 
geven voor hun eigen bestwil.  
Maar als de kinderen van Jisraeel zich daar niets van aantrekken en 
nog steeds niet naar Hem willen luisteren, dan straft Hij hen nog 
zwaarder. “Jullie steden maak ik tot ruines, jullie heiligdommen 
verwoest Ik en jullie aangenaam ruikende gaven neem Ik niet meer 
aan,” zegt God in de Tora. “Het land zal verlaten zijn en een 
woestenij worden, zo doen ze boete voor hun schuld”. 
Hiermee hoopt Hij de kinderen van Jisraeel weer op het rechte pad 
te brengen. God wil namelijk aan het joodse volk laten weten hoe 
belangrijk het verbond voor Hem is. “Maar ook dan verlaat Ik hen 
niet en heb ik geen afkeer van hen, waardoor Ik Mijn verbond met 
ze zou verbreken, want Ik ben de Eeuwige, hun God”. 
 
Als de kinderen van Jisraeel bekennen dat zij ontrouw tegenover 
God zijn geweest, dat zij zelfs dwars tegen God zijn ingegaan en 
boete doen, dan zal God weer denken aan Zijn verbond met Ja’akov, 
Jitschak en Avraham, en aan de vroegere generaties die de Eeuwige 
uit het land Egypte heeft weggevoerd omdat Hij voor hen een God 
wilde zijn.  
 
Aan het eind van parsjat Bechoekotaj geeft Mosje aan de kinderen 
van Jisraeel uit naam van God de regels voor het geven van gewijde 
gaven ter ere van de Eeuwige. 
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(26:11-12) Midden onder jullie plaats Ik Mijn woning en Mijn wezen zal zich niet van 

jullie afkeren. Ik begeef Mij onder jullie en zal jullie een God zijn en jullie voor Mij 
een volk.  
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