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Teroema - v̈nUr§T 
 

 

 
 

Sjemot 25:1-27:19 

 
 

 
 
 

Lees de samenvatting van parsjat Teroema. 
Beantwoord daarna de vragen. 

 
 
 
 
 
1. Welke bijzondere giften heeft God aan het joodse volk gevraagd voor de bouw van 

het misjkan? 
 

       

       

       

       

 
 

2. Waarom wordt het draagbare heiligdom van het joodse volk Misjkan oftewel ‘woning’ 
genoemd? 

 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

3. Welke drie dingen horen in het Misjkan? 
 

 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
 
 

4. Wie brachten de offers in het Misjkan? 
 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

5. Kun jij uitleggen waarom het ene deel van de Misjkan het Heilige en het andere deel 
het Allerheiligste wordt genoemd? 

 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

 

Sjemot  Waeera  Bo  Besjallach  Jitro  Misjpatiem  Teroema  Tetsawee  Ki Tisa  Wajakheel  Pekoedee 
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De parasja verklaard … 

 

In het begin van de parasja spreekt God als volgt tot Mosje: 
“Spreek tot de kinderen van Jisraeel dat zij voor Mij een 
bijzondere gift afzonderen. Van ieder wiens hart hem daartoe 
aanspoort moet je deze voor Mij afgezonderde bijzondere gift in 
ontvangst nemen.” Teroemot oftewel bijzondere giften worden 
door de kinderen van Jisraeel aan God gegeven voor de bouw van 
het Misjkan. Waarom zegt God dan niet ‘Spreek tot de Kinderen 
van Jisraeel dat zij een bijzondere gift aan Mij geven’ tegen Mosje 
en waarom vraagt God het Joodse volk zo vriendelijk om 
bijzondere giften voor het Misjkan te geven? 
 

Jouw antwoord: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
 

Volgens Rav Sjlomo Ganzfried leert de Tora ons dat wij eigenlijk iets van God krijgen, 
als wij Hem een bijzondere gift geven. De beloning die wij krijgen voor het doen van een 
mitswa is volgens Rav Sjlomo Ganzfried namelijk veel groter, dan de tijd die wij erin 
steken of het geld dat het ons kost om de mitswa te doen.   
 

Wij kunnen ons niet voorstellen hoe groot de beloning is voor de mitswot die wij doen, 
aldus Rav Dessler. 
 

Het Joodse volk heeft Egypte met veel vee en andere kostbare bezittingen verlaten, 
terwijl zij in Egypte arme slaven waren. Rav Leib Chasman legt uit dat God daarvoor 
heeft gezorgd. God vraagt vervolgens vriendelijk aan Zijn volk of zij een klein deel van 
hun rijkdom willen afstaan voor de bouw van de Misjkan, omdat Hij weet dat het voor 
veel mensen moeilijk is om iets van hun bezittingen weg te geven.  
 

?
 
 

van de week 

Zij zullen Mij een heiligdom maken, opdat ik te midden van hen wonen kan. Sjemot 25:8 
 
Jullie weten waarschijnlijk dat zowel het eerste als het tweede Beth 
Hamikdasj (Tempel)  is verwoest. Gelukkig kunnen wij wel naar sjoel gaan 
om te dawwenen (bidden) en te leren. Net zoals wij ons anders gedragen 
op sjabbat dan de rest van de week, gedragen wij ons anders in sjoel dan 
thuis of bij de sportclub. 
Kun jij voorbeelden noemen van dingen die jij thuis of bij de 
sportclub wel doet, maar niet in sjoel, en andersom? 
 
Heb jij jouw antwoord al op het prikbord van JELED geplaatst? 
Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit werkblad? 
Nee, op naar parasjat Tetsawee. 
Ja, stel je vraag aan JELED. 

 
Stuur een e-mail met de vraag naar edu@nik.nl en je krijgt vanzelf antwoord. 
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Midrasj 
 
Zelfs onze grootste Tora-geleerden begrijpen niet alles wat er in de 
Tora staat. Daarom zeggen onze geleerden, dat de Tora ‘dieper’ is 
dan de diepste oceaan. Toch is het belangrijk om naar de Tora te 
leven; eerst doen dan begrijpen. Als de grote Torageleerden al 
zeggen dat zij zo weinig van de Tora weten, hoe zit het dan met de 
andere kinderen van Jisraeel? 
Het is net als met een zwemmer, die alle vissen uit de oceaan wil 
leren kennen. Hij kan zijn hele leven van oceaan naar oceaan 
zwemmen. Hij kan naar de bodem van de diepste oceaan zwemmen. 
Toch heeft hij dan nog niet alle vissen van de oceaan gezien. Moet hij 
daarom maar niet gaan zwemmen? Moet hij niet proberen iets meer 
over de vissen en de oceaan te leren? Natuurlijk wel, anders zou hij 
helemaal niets te weten komen over de vissen en de oceaan. Zo zit 
het ook met het leren van Tora. Wij moeten gewoon ons best blijven 
doen om elke dag tijd te maken om iets nieuws te leren.  

 
1. Kun jij uitleggen waarom onze geleerden zeggen, dat de Tora ‘dieper’ is dan de 

diepste oceaan? 
 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 
2. Kun jij een voorbeeld noemen van een mitswa, die je bent gaan begrijpen door te 

doen? 
 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 
3. In de Tora staan ook wetten, die wij niet kunnen begrijpen (choekiem). Kun jij 

daarvan een voorbeeld noemen? 
 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 
4. Waarom is het volgens jou belangrijk om je aan de mitswot te houden, ook degene 

die je (nog) niet begrijpt?  
 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________
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Wo  ordzoeker 

 
geurige kruiden besamiem oh¦n¨GC 
goud zahav c¨v²z 
zilver kèsef ;¤xF 
hart leev ck 
heiligdom mikdasj J¨S§e¦n 
koper nechosjet ,¤Jj±b 
wierook ketoret samiem oh¦N©x ,¤r«y§e 
olie sjèmen i¤n¤J 
fijn linnen sjeesj J¥J 
bijzondere gift teroema v¨nUr§T 

 
Kun jij zien welke woorden het zijn? 

1. Vul eerst alle woorden aan met de ontbrekende letters. 

2. Schrijf daarna het Nederlandse woord op de streep achter het Hebreeuwse woord met 

dezelfde betekenis. 

 

       j  _____________________ 
 

      c   _____________________ 
 

        ¥J _____________________ 
 

        ¤J _____________________ 
 

  h       _____________________ 
 

     J    _____________________ 
 

    v     _____________________ 
 

       ¤x  _____________________ 
 

       c  _____________________ 
 

       ¨G  _____________________ 

 


