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In het begin van parsjat Balak hebben de kinderen van Jisraeel hun 
kamp opgeslagen in de vlakten van Moav. De koning van Moav heet 
Balak. Hij ziet het Joodse volk als een bedreiging en stuurt daarom 
belangrijke mensen als boodschappers naar Bil’am de waarzegger. 
De koning wil dat Bil’am naar Moav komt om het Joodse volk te 
vervloeken, zodat zij niet langer een gevaar voor zijn koninkrijk 
zullen vormen.  
De boodschappers brengen de volgende woorden van Balak over: 
‘Er is een volk uit Egypte gekomen, dat overal in mijn land is 
neergestreken. Toe nu, kom toch hierheen en vervloek dit volk voor 
mij, misschien zal ik het dan kunnen verslaan en het uit het land 
verdrijven. want ik weet, dat wie van u een zegen ontvangt 
gezegend is en wie van u een vervloeking krijgt ook vervloekt is.” 
 
Bil’am wil eigenlijk helemaal niet naar Moav komen. De Eeuwige 
heeft hem namelijk laten weten, dat hij niet met de boodschappers 
van koning Balak mee mag gaan en dat hij het joodse volk niet kàn 
vervloeken omdat het gezegend is. Maar als koning Balak blijft 
aandringen en voor de tweede keer zijn boodschappers stuurt, gaat 
hij toch samen met hen en zijn ezelin op weg naar Moav.  
Onderweg staat de ezelin plotseling stil en gaat liggen. Bil’am 
begrijpt er niets van waarom het dier ineens weigert om zelfs nog 
maar een stap te zetten. Hij wordt zo boos dat hij zijn ezelin met 
een stok slaat. Dan laat de Eeuwige de ezelin spreken: ‘Wat heb ik 
misdaan dat u me nu al drie keer geslagen hebt? Ben ik niet de 
ezelin waar u al uw hele leven op rijdt? Is het soms mijn gewoonte 
om u niet te gehoorzamen?’ Bil’am beseft dat hij een fout heeft 
gemaakt. Hij ziet nu pas dat er een engel van de Eeuwige met een 
getrokken zwaard in zijn hand midden op de smalle weg tussen de 
wijngaarden staat. De engel zegt tegen Bil’am: ‘Waarom heb jij je 
ezelin nu al drie keer geslagen? Ik ben hier gekomen om je tegen te 
houden. Je ezelin heeft mij wel gezien en als zij niet voor mij opzij 
was gegaan, dan zou ik jou hebben gedood en de ezelin laten 
leven. Ga met die mannen mee, maar je mag alleen zeggen wat ik 
je ingeven zal.’  
 
Uiteindelijk komt Bil’am in Moav aan. Balak neemt hem mee naar 
een hoogte, vanwaar hij een deel van het joodse volk kan zien. 
Bil’am geeft Balak de opdracht om daar zeven altaren te bouwen en 
daar zeven stieren en zeven rammen op te offeren. Daarna vraagt 
Balak aan de waarzegger om het Joodse volk te vervloeken. Bil’am 
kijkt naar de woestijn en zegt: ‘Hoe goed zijn uw tenten, Ja’akov, 
uw woningen, Jisraeel.’ Als Bil’am deze en andere zegeningen over 
de kinderen van Jisraeel uitspreekt, wordt Balak heel erg boos. 
Bil’am zegt tegen de koning: ‘Ik heb toch al tegen uw 
boodschappers gezegd: Al zou Balak mij zijn paleis vol met goud en 
zilver geven, dan ben ik nog steeds niet in staat om het bevel van 
de Eeuwige te overtreden. Ik kan alleen maar dat uitspreken, wat 
de Eeuwige mij in de mond legt. 
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(22:3) De Moabieten waren heel bang voor het volk, omdat het zo talrijk was; ze werden   
misselijk van angst bij het zien van de Kinderen van Jisraeel. 


