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Lees de samenvatting van parsjat Kedosjiem.
Beantwoord daarna de vragen.

1. Kun jij uitleggen waarom Mosje alle kinderen van Jisraeel bij zich roept?

2. In deze parasja worden verschillende wetten en rechtsvoorschriften genoemd.
Kun jij er daarvan vijf opnoemen waarover je al eerder hebt geleerd?
Kun jij er ook vijf opnoemen waarover je voor het eerst hebt geleerd?

Over deze wetten en voorschriften heb ik al eerder geleerd.

a

b

Over deze wetten en voorschriften heb ik voor het eerst geleerd.

3. Wat belooft de Eeuwige aan het joodse Volk als zij zich aan Zijn wetten en
rechtsvoorschriften houden?




De parasja verklaard ...

In parsjat Kedosjiem staat de volgende wet:

“leder van jullie moet ontzag hebben voor zijn moeder en voor
zijn vader, maar aan Mijn Sjabbatdagen moeten jullie je strikt
houden, Ik ben de Eeuwige jullie God.” Jullie begrijpen best dat
je respectvol met je ouders moet omgaan en dat je je aan de
Sjabbatwetten moet houden. Kun jij uitleggen waarom Jitschak
Dasberg het woord ‘maar’ in plaats van het woord ‘en’ in zijn
vertaling van de Tora gebruikt?

Jouw antwoord:

Volgens Rav Munk moet iemand die een leven vol heiligheid wil leiden, beginnen met
het tonen van respect voor zijn of haar ouders en het naleven van de Sjabbatwetten. Het
gaat er volgens Rabbi Munk niet om dat iemand een goede zoon of dochter wil zijn, maar
dat hij of zij wil leven volgens God’s wetten en voorschriften. Het gaat er ook niet om dat
iemand het gezond of lekker gemakkelijk vindt om één dag per week uit te rusten, maar
dat hij of zij de Sjabbat daadwerkelijk wil houden.

Rav Hirsch beschouwt het tonen van respect voor je ouders en het houden van Sjabbat
als de twee belangrijkste zaken in een joodse opvoeding. Als één van beide ontbreekt,
zal de ander met verloop van tijd ook verdwijnen.

Volgens Rasjie moet een kind naar zijn of haar ouders luisteren. Behalve als die ouders
tegen een kind zeggen, dat het de wetten van Sjabbat moet overtreden.

; van de week

Wreek je niet op je volksgenoten en heb geen wrok tegen ze. Houd zoveel van je naaste
als van jezelf. Ik ben de Eeuwige. wajikra 19:18

Volgens Rabbi Akiva is dit een zeer belangrijke wet voor het joodse volk.
Hillel leert ons dat wij niets bij een ander moeten doen of van een ander
moeten vragen, waaraan wij zelf een hekel hebben.

Kan jij een voorbeeld noemen van iets wat jij niet aan een ander 7 A
zou moeten vragen of bij een ander zou moeten doen, omdat jij er ,,?;' g
nY:

zelf een enorme hekel aan hebt?

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit werkblad?
Nee, op naar parsjat Emor.
Ja, stel je vraag aan JELED.

Mail je vraag of antwoord naar edu@nik.nl, dan zetten wij het op JELED.net!
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Midrasj

Op zekere dag komt er een man bij Sjammai met een vreemd
verzoek: “lk word joods als u mij de hele Tora kan leren, terwijl ik op
€én been sta.” Sjammai weet dat niemand de hele Tora in zo’n korte
tijd kan leren en beschouwt dit verzoek daarom als een belediging
van de Tora. Hij wordt zo boos, dat hij de man met een stok
wegjaagt.

De man geeft niet op en gaat naar het Hillel met hetzelfde verzoek.
Hillel stuurt de man niet weg. Hij accepteert hem als een oprechte
leerling en zegt: “Let goed op, dit is de kortste samenvatting van de
Tora: Doe niets bij een ander, waaraan jij zelf een hekel hebt. De rest
is hiervan een uitleg. Ga hier nu over leren.”
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1. Waarom wordt Sjammai volgens jou zo boos?

2. Kun jij uitleggen wat de man van Hillel heeft geleerd?

Onze geleerden vertellen ons dat Jonathan, de zoon van koning Sjaoel, zijn vader niet
heeft opgevolgd. Na de dood van koning Sjaoel is namelijk niet Jonathan, maar Davied
de nieuwe koning geworden. Het bijzondere aan dit verhaal is volgens onze geleerden
dat Jonathan geen hekel aan Davied heeft gekregen. Hij heeft het leven van koning
Davied zelfs verschillende keren gered. Door alle gevoelens van haat en jaloezie uit zijn
hart te verdrijven, heeft Jonathan de mitswa om net zo veel van een ander te houden als
van zichzelf* vervult.

3. Volgens Ramban verlangt de Tora niet dat wij op dezelfde manier van een ander
houden als van onszelf, omdat dit niet mogelijk is. Kun jij na het lezen van het
verhaal over Jonathan en Davied en de uitleg van Rav Dessler uitleggen wat Ramban
ons hiermee wil leren?

4. Rav David Zwi Hoffmann (1843-1921) is van mening dat wij niet van slechte mensen
hoeven te houden. Waarom hoeven wij volgens jou niet van slechte mensen te
houden?

* Rav Dessler legt uit dat we andere mensen meer gaan waarderen als wij meer ons
best doen om het leven van die anderen aangenamer te maken.
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Kun jij zien welke woorden het zijn?
1. Vul eerst alle woorden aan met de ontbrekende letters.
2. Schrijf daarna het Nederlandse woord op de streep achter het Hebreeuwse woord

met dezelfde betekenis.
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