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Wajikra 19:1-20:27 

 
 
 
 
 
 

 
kadosj, kadosj, kadosj 

 
 
 
 
 

wetten en 
rechtsvoorschriften 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

het beloofde land 
van melk en honing 

Parsjat Kedosjiem gaat over heilig, bijzonder zijn. Mosje roept alle 
kinderen van Jisraeel bij zich om hen alle wetten en 
rechtsvoorschriften van de Eeuwige te leren, die tot heiligheid 
leiden. Al deze wetten en rechtsvoorschriften eindigen op dezelfde 
manier: Ik ben de Eeuwige (jullie God). 
 
Tot deze wetten en rechtsvoorschriften horen: 

- heb ontzag voor je moeder en je vader 
- houd je strikt aan de Sjabbat 
- dien geen afgoden en maak geen gegoten beelden voor jullie 

zelf 
- laat bij het oogsten de hoeken van je velden voor de 

vreemdeling en de armen staan 
- steel en lieg niet 
- wees niet oneerlijk in de rechtspraak, trek niemand voor en 

roddel niet 
- houd zoveel van andere mensen als van jezelf 

 
Ook de volgende wetten en rechtsvoorschriften worden genoemd: 

- draag geen kleren van wol met linnen (sja’atnets) 
- eet pas in het vijfde jaar van de vruchten van een nieuwe 

fruitboom 
- eet geen bloed 
- hecht geen waarde aan bijgeloof, roep geen geesten op en ga 

niet naar waarzeggers 
- scheer je haar niet cirkelvormig weg langs de slapen en 

scheer de baardhoeken niet glad af 
- behandel ouderen met eerbied 
- maak geen insnijdingen in je lichaam en laat geen tatoeage 

zetten 
- beledig geen vreemdelingen, die in jullie land wonen 
- gebruik goede weegschalen en gewichten bij het handelen 

 
De kinderen van Jisraeel moeten zich houden aan alle wetten en 
rechtsvoorschriften van de Eeuwige, omdat zij door God uit Egypte 
zijn bevrijd. God heeft een onderscheid heeft gemaakt tussen het 
joodse volk en alle andere volkeren. “Wees heilig voor Mij, want 
heilig ben Ik, de Eeuwige, Die jullie heeft onderscheiden temidden 
van de andere volken, opdat jullie van Mij zouden zijn.” 
 
Aan het eind van parsjat Kedosjiem belooft God dat hij het Joodse 
Volk naar een land zal brengen om in te wonen als zij zich aan deze 
en alle andere wetten en rechtsvoorschriften houden; een land van 
melk en honing. 

 

oh¦Js§e o¤vk£t ¨T§r©n¨t±u k¥t¨r§G°h h̄bC ,©sg kF k¤t rC©S :r«ntK v¤J«n k¤t wv rC©s±h³u
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(19:1-2) De Eeuwige sprak tot Mosje: Spreek tot de gehele gemeenschap van de 

Kinderen van Jisraeel en zeg tegen hen: “Weest heilig, want heilig ben Ik de 
Eeuwige jullie God.”  


