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In parsjat Sjelach Lecha komt het Joodse volk aan in de woestijn 
Paran, vlakbij het land Kena’an. Mosje stuurt twaalf mannen om het 
Beloofde Land te gaan verkennen. Zij krijgen van Mosje de 
volgende opdracht: ‘Trek van hieruit de Negev – het Zuiden – 
binnen en beklim het gebergte. Dan kunnen jullie zien, hoe het land 
is en of het volk dat er in woont sterk is of zwak, of het weinig of 
veel in aantal is. Wat voor land het is waar het op woont, of het 
goed is of slecht en hoe het met de steden gesteld is waarin het 
woont, of het open steden zijn of versterkte vestingen. En wat voor 
soort grond het is, of die vruchtbaar is of juist niet, en of er bomen 
groeien. Gedragen jullie je moedig en nemen jullie ook wat van de 
vruchten van het land mee.” 
 
Na veertig dagen komen de verspieders terug. Ze hebben druiven, 
granaatappels en vijgen meegenomen als bewijs dat het een erg 
vruchtbaar land is. De druiventros is zelfs zo zwaar dat die door 
meerdere mannen moet worden gedragen. De verspieders vertellen 
dat niet alleen de vruchten, maar ook de mensen in Kena’an erg 
groot zijn, het lijken wel reuzen. Ze wonen in vestingen, hele grote 
steden die zwaar verstevigd zijn. Volgens de meeste verspieders 
zijn deze ‘reuzen’ veel te sterk en kunnen zij niet worden verslagen. 
Kalev en Jehosjoea – twee van de twaalf verspieders – proberen het 
Joodse volk moed in te praten, maar dat lukt niet. 
De kinderen van Jisraeel beginnen tegen Mosje en Aharon te 
mopperen. Zij zijn bang en willen liever teruggaan naar Egypte. 
Daarom wil God het Joodse volk straffen met een epidemie, zodat 
zij sterven. Mosje komt voor het joodse volk op en zegt: “Als de 
kinderen van Jisraeel sterven, zullen de Egyptenaren zeggen dat de 
God van het Joodse volk te zwak was om Zijn volk in het land te 
leiden.’ God besluit Zijn volk niet te doden, maar in plaats daarvan 
zal de tocht door de woestijn veertig jaar duren. Op deze manier 
zorgt de Eeuwige ervoor dat niemand uit deze generatie het 
Beloofde Land zal binnengaan. Maar God belooft dat Kalev, 
Jehosjoea en de kinderen van deze generatie wel in het land zullen 
wonen.  
 
Aan het eind van de parasja staat het gebod van de tsietsiet. 
Jongens en mannen moeten franjeachtige draden aan de hoeken 
van hun kleren dragen. Deze tsietsiet moeten helpen om aan alle 
geboden van de Eeuwige te denken en ze ook te doen. 
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(13:1-2) De Eeuwige sprak tot Mosje: “Stuur, als je dat wilt, mannen uit die het land 
Kena’an dat Ik de kinderen van Jisraeel geef, zullen verkennen; je moet telkens één man 
voor de stam van zijn voorvaderen sturen, ieder van hen moet een man van aanzien 
zijn.” 

 


