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Wolkzuil en 
vuurzuil 

De kinderen van Jisraeel hebben Egypte verlaten. Om te voorkomen 
dat zij spijt krijgen en besluiten weer terug te keren, leidt God hen 
niet langs de korte en gevaarlijke weg door het land van de 
Filistijnen. Hij laat het Joodse volk een omweg maken door de 
woestijn naar de Rietzee. Mosje heeft de botten van Joseef 
meegenomen, precies zoals aan hem is beloofd. God trekt voor het 
Joodse volk uit, overdag in een wolkzuil om hun de weg te wijzen 
en ’s nachts in een vuurzuil om ze bij te lichten, zodat de kinderen 
van Jisraeel bij dag en nacht kunnen reizen. 

 

 
 

Rietzee 
 
 
 

 
 

Farao heeft inmiddels gehoord, dat de kinderen van Jisraeel zijn 
gevlucht. Hij trommelt zijn leger op en zet de achtervolging in. Als 
de kinderen van Jisraeel bij de Rietzee staan en de paarden en 
wagens van Farao zien aankomen, worden zij bang. Zij beginnen te 
jammeren en zeggen tegen Mosje: “Heb je ons meegenomen naar 
de woestijn om er te sterven?” Mosje vertelt het Joodse volk dat zij 
door een wonder van God zullen worden gered: ”Jullie hoeven niet 
bang te zijn, God zal jullie te hulp schieten. Zoals jullie vandaag de 
Egyptenaren zullen zien, zo zullen jullie hen nooit en te nimmer 
weer zien.” 
Mosje krijgt van God de opdracht om zijn staf naar de Rietzee op te 
heffen, waardoor de zee in tweeën splijt. De kinderen van Jisraeel 
kunnen nu op het droge lopen tussen twee muren van water. Zo 
bereiken zij veilig de overkant. De Egyptenaren die hen 
achtervolgen, raken in grote problemen als God het water weer 
terug laat stromen. Zij raken ingesloten door het water en 
verdrinken uiteindelijk allemaal. 

 

 
 

Lied van de zee 
 
 
 
 

Bitter water 
 

Kwartels en manna 
 
 

 
 

De kinderen van Jisraeel zien met eigen ogen wat de Almachtige 
voor hen heeft gedaan. Uit eerbied en dankbaarheid zingen zij het 
lied van de Rietzee. Mirjam, de zus van Mosje en Aharon, danst en 
maakt muziek op een tamboerijn. Alle vrouwen gaan in een rijdans 
achter haar aan. De machtige vijand is nu verslagen, maar de 
kinderen van Jisraeel vieren dat niet uitbundig. 
Het Joodse volk trekt verder naar de berg Sinai. Zij beginnen te 
klagen, omdat zij al drie dagen geen water hebben gevonden. Als 
zij dan eindelijk water vinden, blijkt het water bitter. God geeft 
Mosje de opdracht om een tak in het water te gooien, waardoor het 
water zoet wordt en de kinderen van Jisraeel het kunnen drinken. 
Dan beginnen zij te mopperen, omdat zij honger hebben. Daarop 
zorgt God ’s avonds voor kwartels en ’s morgens voor manna, zodat 
er voldoende vlees en brood is om te eten. 

 

 
Oorlog met Amalek  

 

Aan het eind van de parasja wordt verteld over Amalek, die het 
Joodse volk zonder reden heeft aangevallen. Opnieuw wordt het 
Joodse volk met een wonder door God gered. 
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(13:21) De Eeuwige ging voor hen uit, overdag in een wolkzuil om hun de weg 
te wijzen en ’s nachts in een vuurzuil om ze bij te lichten, zodat ze bij dag en 
nacht konden gaan . 


