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In parsjat Sjemini wordt verteld over de achtste dag (Sjemini), 
de laatste dag van de inwijding van de Misjkan. Mosje roept zijn 
broer Aharon met zijn zonen en de oudsten van Jisraeel bij zich. 
Mosje zegt tegen Aharon: “Breng een zondeoffer en een vuuroffer 
vóór de Eeuwige. En zeg tegen de kinderen van Jisraeel dat zij een 
zondeoffer, een vuuroffer, een vredesoffer en een meeloffer dat met 
olie is gemengd moeten brengen, want de Eeuwige verschijnt op de 
achtste dag van de inwijding aan het Joodse volk.” 
 
Als Aharon het Joodse volk heeft gezegend en de vereiste offers 
heeft gebracht, verschijnt er een wonderbaarlijk vuur vanuit de 
hemel. Alle kinderen van Jisraeel zien hoe dit Goddelijke vuur het 
vuuroffer op het altaar verteert. Ze juichen en vallen in aanbidding 
neer.  
 
Na de feestelijke inwijding gaan Nadav en Avihoe, twee van Aharons 
zonen naar de Misjkan en brengen een extra vuuroffer. Dit ‘vreemde 
vuur’ is echter niet door God voorgeschreven. Er schiet opnieuw een 
Goddelijk vuur uit de hemel. Nadav en Avihoe worden door dit vuur 
verteerd en sterven. God zegt tegen Aharon: “Drink geen wijn of 
sterke drank voor jullie de tent-der-samenkomsten binnengaan, 
opdat jullie niet sterven.” Mosje geeft Aharon en zijn overgebleven 
zonen Elazar en Itamar de opdracht om verder te gaan met hun 
werk. 
 
God vertelt aan het eind van parsjat Sjemini aan Mosje en Aharon 
welke dieren wel mogen worden gegeten (kosjer) en welke dieren 
niet mogen worden gegeten (tamee of treife). 
 
Alle herkauwende landdieren met volledig gespleten hoeven mogen 
worden gegeten. Alle andere landdieren zijn onrein. 
Van alle waterdieren mogen alleen vissen met vinnen en schubben 
worden gegeten. Alle andere waterdieren zijn onrein. 
Ook sommige vogels mogen worden gegeten. Alle roofvogels zijn 
onrein. 
Alle insecten, spinnen, kreeftachtigen, amfibieën en reptielen zijn 
onrein. Deze dieren mogen niet worden gegeten. 
 
Aan het eind van de parsja wordt uitgelegd dat mensen onrein 
worden als zij dode onreine dieren aanraken. Ook voorwerpen 
kunnen onrein worden als er iets van deze dieren in of op valt.  
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(9:23) En Mosje ging met Aharon de tent-der-samenkomsten binnen en toen ze 
weer naar buiten kwamen en het volk zegenden, verscheen de Majesteit van de 
Eeuwige aan heel het volk. 
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