
 

VERTELPLAAT Awram, Sarai en Lot reizen naar Kena’an. God belooft 
dat het Joodse volk zo groot zal worden als de sterren 
aan de hemel. 

 

 Toen Awram leefde, geloofden alle mensen in afgoden en 
beeldjes van hout of steen, maar Awram wist dat al die 
beeldjes geen God konden zijn. Hij wilde niet meer buigen 
en bidden voor de beeldjes, maar hij vertelde de mensen dat 
er maar 1 echte God bestaat, een God die je niet kunt zien 
of vastpakken, een God die alles kan! Op een dag zei God 
dat Awram weg moest gaan uit zijn land, naar een ander 
land, Kena’an. Daar zou Awram veel kinderen en 
kleinkinderen krijgen. Er zou zelfs een heel groot volk 
uitgroeien dat God zou zegenen. Maar Awram had nog 
helemaal geen kinderen en hij was best al oud. Toen zei zijn 
vrouw Sarai dat hij ook met Hagar moest trouwen. Van 
Hagar kreeg Awram een zoontje: Jisjmaeel. God beloofde 
dat Awram ook van Sarai een zoontje zou krijgen. Awram 
heette voortaan Awraham (vader van veel volkeren) en 
Sarai zou Sara (vorstin) heten. God gaf de opdracht dat alle 
jongetjes de briet mila zouden krijgen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

MIDA Goed luisteren. 

 Awram luisterde goed naar God (hoe?), omdat hij zeker wist 
dat dat goed was. Praat over de consequentie van niet goed 
luisteren. Wat kan er gebeuren als je b.v. je schoenveters 
niet vastmaakt terwijl dat wel aan je gezegd wordt? Of als je 
zelf oversteekt terwijl je dat niet mag? Is het altijd makkelijk 
om te luisteren? Moet je altijd naar iedereen luisteren? Naar 
wie luister je wel/niet? Waarom moet je wel naar je 
ouders/grootouders/juf luisteren, maar niet naar een 
vreemde meneer of mevrouw? 
 
 
 

  

 

ACTIVITEIT Spelletje: De koning beveelt. 

 
 

 De kinderen zitten in een kring, 1 kind is de koning. De 
koning geeft opdrachten, b.v. “Klap in je handen”. Niemand 
luistert en niemand doet wat de koning zegt. Pas wanneer 
de koning zegt: ”De Koning beveelt: Klap in je handen” dan 
doet iedereen wat de koning zegt. De bedoeling is dat de 
koning snel allerlei opdrachten roept, de ene keer met, de 
andere keer zonder bevel. De kinderen moeten dus goed 
luisteren. Wissel de koning af en toe. 
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