
 

VERTELPLAAT Korach en zijn aanhangers verdwijnen in de aarde. De 
stok van Aharon is de enige stok die bloeit. 

 

 Korach is jaloers op Mosjee en Aharon. Hij verzamelt een 
groep mensen en hitst ze op om in opstand te komen. Wie 
heeft bepaald dat Mosjee en Aharon de leiders mochten zijn? 
Korach wilde zelf de leider zijn! Mosjee probeert uit te 
leggen dat God ze had uitgekozen om leider te zijn, en dat 
het niet door henzelf bedacht was. Als bewijs vraagt Mosjee 
of God hem wil helpen en het Joodse volk wil laten zien wie 
er gelijk heeft. God laat Korach, Datan en Awieram en hun 
families die het met hen eens waren in de grond verdwijnen. 
De andere slechte mensen die erbij hoorden gaan ook dood. 
De zonen van Korach die niet meededen met de opstand 
bleven leven. Dan moeten alle stammen van het Joodse volk 
een stok geven waarop de naam van de leider staat 
geschreven. Op de stok van de stam Levie staat Aharon 
geschreven. Alleen de stok die bloeit zal de leider aan 
wijzen. God laat dan de stok van Aharon prachtig bloeien 
met bloemen van de amandelbloesem. De stokken van de 
andere stammen bloeien niet. God laat dus duidelijk zien dat 
Mosjee en Aharon de leiders zijn die Hij zelf heeft 
uitgekozen.  
 
 
 
 
 

  

MIDA Niet jaloers zijn en je leider vertrouwen. 

 Uit deze sidra kun je leren dat het niet goed is om jaloers te 
zijn en ruzie te maken en je kunt ook leren dat je je leider 
moet vertrouwen, zeker als God hem heeft uitgekozen. God 
had Mosjee en Aharon uitgekozen omdat zij juist hele goede 
leiders waren die niet aan zichzelf dachten maar juist altijd 
voor het volk opkwamen! 

  

 

ACTIVITEIT Spel: Vertrouw je leider. 

 
 

 Wijs 1 kind aan als leider en 1 kind als volger, of als iemand 
van het volk. Zet een eenvoudig parcours uit met een paar 
hindernissen zoals een omgekeerde stoel, een liggend kind 
etc. De volger krijgt een blinddoek om en moet heelhuids 
het parcours doorlopen door goed te luisteren naar de 
aanwijzingen van de leider en er op te vertrouwen dat de 
leider hem volgens de goede weg leidt. De andere kinderen 
luisteren en kijken zonder geluid te maken. Herhaal het 
spelletje met andere kinderen. Je kunt ook de helft van de 
kinderen blinddoeken en naast elk geblinddoekt kind een 
leider laten lopen die hem door het parcours begeleidt en 
met woorden en daden helpt. Bespreek na afloop hoe het 
ging. Als je iemand vertrouwt en diegene is ook van goede 
bedoeling, dan kun je je gerust laten leiden en dan zal het 
ook goed gaan. 
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