
 

VERTELPLAAT Het Joodse volk klaagt bij Mosjee over het eten, een 
zwerm kwartels vliegt laag over en wordt gegeten, tot 
het hen de neus uitkomt. 

 

 Het Joodse volk kreeg elke dag manna, wat eigenlijk een 
groot wonder was. Elke dag kwam er eerst een laagje dauw, 
daarop een laag manna en daarop weer een laag dauw. 
Daarom leggen we op sjabbat onze challes (de challes 
herinneren aan het manna) ook eerst op een bord, plank of 
kleedje en leggen we er ook een kleedje bovenop. Op 
sjabbat viel er geen manna, maar de dag ervoor, vrijdag, 
viel er extra veel manna zodat iedereen twee keer mocht 
nemen. Daarom leggen wij nu ook op sjabbat twee challes 
neer. 
Nu was het zo, dat het Joodse volk niet tevreden was met 
het eten. In plaats van dat ze blij waren met wat ze kregen 
gingen ze heel erg klagen tegen Mosjee en riepen ze dat ze 
nu wel eens wat anders wilden eten. Ze wilden de ui, 
knoflook, augurken, prei en de vis die ze ook in Egypte 
hadden en ze wilden ook vlees! Ze gedroegen zich wel heel 
verwend en daarom werd God  heel boos. Hij stuurde 
vogels, kwartels, waar ze het vlees van moesten eten. En 
omdat ze zo vreselijk gezeurd hadden, moesten ze dit vlees 
een maand lang achter elkaar eten, tot ze er misselijk van 
zouden worden! 

  

MIDA Tevreden zijn met wat je hebt. 

 Het Joodse volk was helemaal niet tevreden met wat ze 
kregen. Ze waren heel erg aan het mopperen dat ze meer en 
andere dingen wilden eten. Dat was niet goed, waarom niet? 
Leg de kinderen uit dat we altijd een beracha zeggen 
voordat we wat eten, omdat we daarmee dank je wel zeggen 
tegen God, we vinden het fijn dat we wat te eten hebben. Is 
het voor iedereen gewoon dat er eten is, heeft iedereen op 
de wereld te eten? Laat de kinderen zelf hierover nadenken 
en praten en vertel ze ook dat er een heleboel landen zijn 
waar de mensen niet genoeg te eten hebben en waar 
mensen zelfs ziek worden en doodgaan omdat ze geen eten 
hebben. Eten krijgen is dus niet altijd zo gewoon als we 
denken. 
Leg de kinderen ook uit, dat wanneer je iets lekkers krijgt, je 
niet moet gaan zeuren om meer of iets anders, dat is echt 
onbeleefd en bovendien kun je ook gewoon blij zijn met wat 
je hebt gekregen. Nu mag je natuurlijk best wel iets niet 
lekker vinden, maar dat moet je dan wel op een bescheiden 
en vriendelijke manier zeggen. 

  

 

ACTIVITEIT Spelletje: Wat vind ik lekker? 

 
 

 Het 1e kind zegt: Wat ik lekker vind is…….. en vult een 
lievelingsgerecht in. Het 2e kind zegt: Wat ik lekker vind, 
is…. (vult hier in wat de vorige heeft gezegd) en ……(vult 
hier zijn eigen lekkernij in). Het 3e kind vult eerst in wat het 
tweede kind heeft gekozen en daarna wat hijzelf bedenkt.  
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