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In parsjat Tsav leren wij over de taken van de Kohaniem oftewel 
de priesters in de Misjkan. Allereerst krijgen wij uitleg over het Ola 
(vuuroffer). Dit offer moet ’s nachts in vlammen opgaan. De 
Kohaniem moeten ervoor zorgen dat het altaarvuur blijft branden. 
’s Morgens moeten zij de as verwijderen. Ook nu mag het vuur niet 
uitgaan. Zij leggen nieuwe houtblokken op het vuur en laten daarop 
de vetstukken van de Sjelamiem (vredesoffers) in rook opgaan. 
 
Daarna worden de regels van het Mincha (meeloffer) uitgelegd. 
Dit offer bestaat uit een mengsel van meel, olie en wierook. Een 
handvol van het meel en iets van de olie met alle wierook wordt 
verbrand. Het moet in rook opgaan als verkwikkende geur voor de 
Eeuwige. Wat niet is gebruikt om te offeren, mag door Aharon en 
zijn zonen worden opgegeten. 
 
Hierna volgen de regels voor het Chatat (zondeoffer). Dit offer moet 
op dezelfde plaats als het vuuroffer worden gebracht. De Kohaniem 
mogen ervan eten. De regels voor het Asjam (schuldoffer) zijn 
hetzelfde als die van het zondeoffer. Ook het schuldoffer wordt op 
dezelfde plaats als het vuuroffer gebracht. Er wordt bloed van het 
offerdier rondom tegen het altaar gesprenkeld. Al het vet en de 
belangrijke delen van het offerdier moeten worden verbrand. De 
priester die het offerdier als zondeoffer brengt, moet het opeten. 
 
Tenslotte wordt aan ons uitgelegd dat het vlees van het Sjelamiem 
(vredesoffer) moet worden opgegeten op de dag, waarop het offer is 
gebracht. Er mag niets voor de volgende dag overblijven. 
 
In deze parsja wordt verteld dat het voor de kinderen van Jisraeel 
verboden is om vlees van een dier te eten, dat een natuurlijke dood 
is gestorven of door een ander dier is gedood. De Tora verbiedt ook 
het eten van bloed van vee en vogels. 
Aan het eind van parsjat Tsav worden Aharon en zijn zonen door 
Mosje tot priester gewijd. De Eeuwige heeft tegen Mosje gezegd: 
“Neem Aharon en met hem zijn zonen, de kleren, de zalvingsolie en 
de zondeofferstier, de twee rammen en de mand met ongegiste 
broden. En roep de hele gemeente in vergadering bijeen vóór de 
ingang van de tent-der-samenkomsten.” Mosje heeft de dieren 
volgens het gebod van God geofferd en daarmee een inwijdingsoffer 
gebracht. Aharon en zijn zonen hebben de taak van priester op zich 
genomen door van het brood en de geofferde dieren te eten. 
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(7:37-38) Dit is de instructie voor het vuuroffer, voor het meeloffer, voor het 
zondeoffer en voor het schuldoffer, ook voor het inwijdingsoffer en het 
vredesoffer, die de Eeuwige Mosje op de berg Sinai geboden heeft op de dag 
dat Hij de kinderen van Jisraeel in de woestijn Sinai het gebod gaf om hun 
offers voor de Eeuwige te brengen. 
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