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In de vorige parasja heeft Mosje in opdracht van God een 
volkstelling gehouden. Met behulp van munten zijn alle kinderen 
van Jisraeel geteld. Vervolgens wordt een beschrijving van het 
legerkamp gegeven. Het legerkamp van de kinderen van Jisraeel 
bestaat uit drie delen: 
 1 het binnenste deel met de Misjkan, 
 2 daaromheen de legerplaatsen van de stam Levie 

      (met het kamp van de Kohaniem voor de ingang van 
  de Misjkan). 

 3 en het buitenste deel met de legerplaatsen van de 
  andere stammen. 
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(6:24-26) De Eeuwige zal u zegenen en behoeden. De Eeuwige zal u Zijn stralend gelaat 
toewenden en u genadig zijn. De Eeuwige zal Zijn blik op u gericht houden en u vrede 
schenken. 
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de stam Levie: 

bijzondere opdracht 
 
 
 
 

Sota 
 
 
 
 
 

Nazireërschap 
 
 
 
 

inwijding Misjkan 
 
 

In parsjat Naso wordt duidelijk dat de stam Levie een bijzondere 
opdracht heeft gekregen. Zij moeten niet alleen de tent-der-
samenkomst afbreken, dragen, opbouwen en onderhouden. Zij zijn 
ook verantwoordelijk voor een goed verloop van de diensten in de 
tent-der-samenkomst. Al deze taken voeren de Levieten uit onder 
leiding van Aharon’s zoon Itamar. 
 
Als een man jaloers wordt omdat hij zijn vrouw verdenkt van 
ontrouw, dan mag hij haar niet slaan of straffen. In plaats daarvan 
moet hij haar naar de Koheen brengen. Een dergelijke vrouw wordt 
‘ sota’ genoemd. De Koheen brengt een meeloffer en laat de vrouw 
van bitter water drinken. Als zij haar man echt ontrouw is geweest, 
wordt de vrouw ziek. Zo niet, dan is zij onschuldig.  
Een man of vrouw kan nazireër worden: beloven gedurende een 
bepaalde periode zeer vroom te leven ter ere van de Eeuwige. Zo 
iemand mag zich in die tijd niet scheren, zijn of haar haren niet 
knippen, geen wijn drinken en niet in de buurt van een lijk komen.  
 
Aan het eind van parsjat Naso zegenen de Kohaniem het Joodse 
volk met een beracha. De parasja eindigt met de inwijding van de 
Misjkan. Ter ere hiervan brengt de leider van elke stam een aantal 
geschenken als offer. 

 


