
 

VERTELPLAAT Een paar van de mitswot die genoemd worden b.v. 
sjabbat houden, eerbied voor je ouders, de losse druiven 
in je wijngaard niet oprapen maar voor de armen laten 
liggen, eerbied voor oude mensen, geen struikelblok voor 
de blinden 

 

 

 God wil dat het Joodse volk niet zomaar een volk is zoals alle 
andere volken, maar juist een bijzonder volk. Daarom geeft 
Hij speciale regels. Bespreek een paar van die regels: 
eerbied voor je ouders. Wat is eerbied, hoe laat je dat zien? 
We zitten niet op de plaats van onze ouders, we noemen ze 
b.v. ook niet bij hun voornaam, we horen eigenlijk op te 
staan als ze binnenkomen en we mogen ze niet op een 
brutale manier tegenspreken. Als onze ouders oud zijn, dan 
moeten we goed voor ze zorgen. Een andere mitswa is dat 
we de gevallen vruchten bij de oogst moeten laten liggen 
voor de arme mensen. Waarom? Hoe zou je arme mensen 
nog verder kunnen helpen? Verder belooft God dat het 
Joodse volk een mooi land (welk?) zal krijgen dat zal 
overvloeien van melk en honing (wat betekent dat?), als het 
zich aan de regels houdt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

MIDA  Veahavta lereeacha kamocha. 

 Houd van een ander zoals van jezelf. Wat betekent dat? Hoe 
kun je dat doen? Samen spelen, samen delen, anderen 
helpen als dat nodig is, elkaar vriendelijk begroeten, laat de 
kinderen zelf allerlei praktische voorbeelden bedenken. 

  

 

ACTIVITEIT Liedje. 

 
 

 Liedje: (Wijs: Row row row your boat). 
Samen spelen samen delen 
Dat is hoe het hoort 
Wees eens aardig voor een ander 
zeg een vriendelijk woord! 
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