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Torat Hakohaniem 
 

Offers in de Misjkan 

 
 
 
Parsjat Wajikra is de eerste parsja van het derde boek van de Tora. 
Dit boek heet Wajikra, maar wordt ook ‘Torat Hakohaniem’ of de 
Tora van de Kohaniem (priesters) genoemd. In het boek Wajikra 
staan namelijk vooral voorschriften voor de Kohaniem. 
In deze parsja worden de vijf offers beschreven, die de priesters als 
teken van liefde tussen God en het Joodse volk in de Misjkan hebben 
gebracht: vuuroffer, meeloffer, vredesoffer, zondeoffer, schuldoffer. 

£¨T§r©ny¨t±u k¥t¨r§G°h h¤¯bjCxk¤t r�hC©S :r«ynthk s�hgIn k¤v«¥t¥n uhºkk¥t �v r¤hC©s±h³u v·¤J«nxk¤t t�¨r§e°H³u
Uch�¦r§e©T it«ºM©vxi¦nU �r¨ekC©vxi¦n v�¨n¥vjC©vxi¦n vylk i�kC§r¨e o�gF¦n ch¥¦r§e³hxhyiF o�¨s¨t oº¤vhk£t 

:oygf±blC§r¨ex,¤t 
 

Wajikra  Tsav  Sjemini  Tazria  Metsora  Acharee Mot  Kedosjiem  Emor  Behar  Bechoekotaj 
 

(1:1-2) De Eeuwige riep Mosje en sprak tot hem van uit de tent-der-samenkomsten: 
“Spreek tot de kinderen van Jisraël en zeg hun: Als iemand van jullie een offer 
voor de Eeuwige wil brengen, dan kan hij van het vee óf van het rund, óf van 
het kleinvee – zijn offer brengen.” 
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Het Ola of vuuroffer is het dagelijkse offer, dat vrijwillig wordt 
gebracht. Het offerdier kan een os, een lam, een geit of een duif 
zijn. Het offer wordt gebracht als gift aan God en moet helemaal 
opbranden.  
 
 
Het Mincha of meeloffer is een offer dat uit meel, olie en wierook 
wordt gemaakt. Het wordt gebracht door mensen, die niet genoeg 
geld hebben om een dier als vuuroffer te offeren. 
 
 
Het Sjelamiem of vredesoffer is een vrijwillig offer, dat iemand 
brengt om zijn dankbaarheid te uiten. Het wordt om twee redenen 
vredesoffer genoemd. Als iemand een vredesoffer brengt, zegent 
God de wereld met vrede. Verder brengt dit offer alle mensen die 
meewerken aan het offeren dichter bij elkaar. In midrasj Tanchuma 
staat: “Het vredesoffer wordt door twee vrienden gebracht, die 
samen willen eten.” 
 
 
Het Chatat of zondeoffer is een offer dat gebracht moet worden 
door iemand, die een gebod uit de Tora heeft overtreden en daar 
spijt van heeft. 
 
 
Het Asjam of schuldoffer zorgt voor vergeving van iemand, die zijn 
medemensen onrecht heeft aangedaan door te stelen, te liegen, te 
bedriegen of iets dergelijks. Voordat iemand een schuldoffer brengt, 
moet hij of zij het eerst goed maken met zijn medemensen.  
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