
©jeled.net 
 

Wajigasj - J³D°H³u 

 
 

Bereesjiet 44:18-47:27 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Joseef’s ware gezicht 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op weg naar Egypte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slaven van Farao 
 
 

In de vorige parasja heeft Joseef besloten om zijn jongste broer 
Benjamin als knecht in Egypte te houden en de andere broers te laten 
vertrekken naar Kena’an. In deze parasja smeekt Jehoeda om 
Benjamins vrijlating. Hij is zelfs bereid in plaats van Benjamin als slaaf 
achter te blijven, omdat hij het verdriet van zijn vader niet zou kunnen 
verdragen. Daarop kan Joseef zich niet langer beheersen. Hij stuurt alle 
bedienden weg en blijft alleen achter met zijn broers. Hij begint te 
huilen, vertelt zijn broers wie hij is en vraagt hoe het met zijn vader 
gaat. De broers zijn zo verbaasd, dat zij aanvankelijk geen woord 
kunnen uitbrengen. 
 
Farao heeft inmiddels gehoord, dat de broers van Joseef in Egypte zijn 
aangekomen. Hij zegt tegen Joseef, dat hij zijn hele familie naar Egypte 
moet laten komen. Joseef stuurt zijn broers met een groot aantal 
geschenken op weg naar huis om hun families en hun vader Ja’akov op 
te halen. Als Ja’akov hoort dat zijn zoon Joseef nog in leven is en een 
onderkoning is geworden, wil hij dat eerst niet geloven. Uiteindelijk 
weten zijn zoons hem te overtuigen. Hij wil naar Egypte om Joseef te 
ontmoeten. Daarom gaan Jisraeel en zijn hele familie op reis. Zij nemen 
al hun vee en bezittingen mee. 
 
Op weg naar Egypte maakt Jisraeel een tussenstop in Be’er Sjewa. Hij 
brengt daar offers aan God. In zijn dromen heeft God een gesprek met 
Jisraeel. God belooft hem zijn nageslacht in Egypte tot een groot volk te 
maken en hen er weer vandaan te laten trekken. 
 
Als zij in Egypte zijn aangekomen, stelt Joseef vijf van de broers en zijn 
vader Ja’akov voor aan Farao, die hen toestemming geeft om zich te 
vestigen in het land Gosjen. Zij krijgen grond en worden talrijk. 
 
De hongersnoodjaren zijn nog niet voorbij. De mensen leiden honger en 
zijn de uitputting nabij. Als zij geen geld meer hebben om bij Joseef 
graan te kopen, verkopen zij uit nood eerst hun vee en daarna hun land 
in ruil voor eten. Daardoor wordt het bezit van Farao steeds groter en 
uiteindelijk worden alle Egyptenaren zijn slaven. Alleen de Egyptische 
priesters niet, omdat de priesters van Farao geld krijgen om van te 
leven. Zij hoeven hun grond daarom ook niet te verkopen. Alle andere 
Egyptenaren moeten voor Farao werken. Van de graanopbrengst van 
hun akkers moeten zij van nu af aan een vijfde deel aan Farao afstaan. 
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(45:27) Maar toen zij hem alle woorden, die Joseef tot hen gesproken had, overbrachten en 
hij de wagens zag, die Joseef gezonden had om hem te vervoeren, leefde de geest van vader 
Ja’akov weer op, (45:28) en zei Jisraeel: “Het is voldoende, Joseef, mijn zoon leeft nog! Ik wil 
hem zien vóór ik sterf.” 


