Wajakheel-Pekoedee ~ Y1 9-21P" Sjemot 35:1-40:38

Sjemot & Wa-eera & Bo % Besjallach @ Jitro % Misjpatiem % Teroema % Tetsawee % Kie Tisa « Wajakheel « Pekoedee

Lees de samenvatting van Wajakheel en Pekoedee.
Beantwoord daarna de vragen.

1. In parsjat Wajakheel geeft Mosje de kinderen van Jisraeel een waarschuwing. Wat
mogen zij beslist niet doen?

2. Waarom vraagt Mosje aan het joodse volk om op te houden met het geven van
kostbaarheden voor de bouw van het misjkan?

3. Kun jij uitleggen waarom het belangrijk is dat alle kinderen van Jisraeel meehelpen
met de bouw van het misjkan?

4. Waarom is het volgens jou belangrijk dat Betsaleel en Aholiaw worden aangesteld om
leiding te geven aan de werkzaamheden in het misjkan?

5. Kun jij uitleggen op welke manier God aan de kinderen van Jisraeel laat zien wanneer
zij verder moeten reizen en waar zij dan naar toe moeten gaan?




De parasja verklaard ...

ledereen geeft vrijwillig en helpt mee met de bouw van het
misjkan: kinderen en volwassenen, mannen en vrouwen, gewone
mensen en leiders. Natuurlijk heeft niet iedereen hetzelfde werk
gedaan. En niet iedereen heeft evenveel gegeven. Toch is
(xj{‘ Q iedereen die heeft meegeholpen in de ogen van God evenveel
*’cr, i «‘ F Q)Y waard. Wat kunnen wij hieruit leren voor de manier waarop
mensen met elkaar om zouden moeten gaan?
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Jouw antwoord:

Volgens Rasji komt Aholiav uit een stam met weinig aanzien en Betsaleel uit een stam
met veel aanzien. Toch heeft Mosje hen in opdracht van God samen de leiding gegeven
over de bouw van de Misjkan. Daarmee maakt God duidelijk dat het Hem gaat om
iemands daden en niet om zijn afkomst of rijkdom.

Betsaleel en Aholiav vullen elkaar perfect aan, aldus Rabbi Elie Munk. Betsaleel heeft
de profetische gave om het bijzondere, het Goddelijke te verwerken in allerlei ontwerpen
voor gouden, zilveren en koperen voorwerpen. Aholiav daarentegen is een begaafde
handwerker, die van alledaagse dingen zoals hout of goud iets bijzonders als de tafel
voor de broden of de gouden menora kan maken. Door samen te werken maken zij de
tent der samenkomsten precies naar de geboden van God.

; van de week

Betsaleel vervaardigde de ark van acaciahout, twee en een halve el lang, anderhalve el
breed en anderhalve el hoog. Hij overtrok hem met zuiver goud, van binnen en van
buiten en hij maakte er een gouden omlijsting omheen. Sjemot 37:1-2

Alles in het misjkan is gemaakt onder leiding van Betsaleel, alleen de ark is
door Betsaleel zelf gemaakt. De ark is net als Betsaleel van ‘zuiver goud,
van binnen en van buiten’. Met andere woorden: de binnenkant is hetzelfde
als de buitenkant. Ken jij iemand die zo oprecht is, dat hij zegt wat hij
denkt en denkt wat hij zegt? Is het voor anderen prettig om met "
zo’'n tsaddiek om te gaan?

Heb jij jouw antwoord al op het prikbord van JELED geplaatst?
Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit werkblad?
Nee, op naar een ander leuk en leerzaam project van JELED.
Ja, stel je vraag aan JELED.

Stuur een e-mail met de vraag naar edu@nik.nl en je krijgt vanzelf antwoord.
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Midrasj

Rabbi Jochanan — één van onze geleerden — zegt: "De Heilige,
geloofd zij Hij, geeft uitsluitend wijsheid aan mensen die al wijs zijn,
want alleen mensen die hun talenten met hart en ziel gebruiken om
er iets goeds mee te doen, zijn geschikt om deze extra wijsheid te
ontvangen.” Je kunt het vergelijken met een klant die met zijn
kruiken naar de winkel gaat om wijn, honing en olie te kopen. Een
goede verkoper ruikt eerst aan de kruiken. In de kruik waarin al wijn
3 heeft gezeten, doet hij opnieuw wijn. In de kruik waarin al honing
heeft gezeten, doet hij weer honing. De kruik waarin olie heeft
gezeten, vult hij wederom met olie. “Wanneer de Heilige, geloofd zij
Hij, merkt dat iemand de geur van wijsheid om zich heen heeft, vult
Hij die aan met meer,” aldus Rabbi Jochanan.
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1. Waaraan herken je volgens Rabbi Jochanan een wijs mens?

2. Wat gebeurt er met de smaak van goede wijn als je deze wijn in een oude olie- of
honingkruik doet? Wat denk jij dat er gebeurt met de extra wijsheid als God deze
extra wijsheid aan mensen geeft, die er geen gebruik van willen maken?

Een rijke vrouw komt naar Rabbi Jossi ben Chalafta en vraagt: “Er staat dat God wijsheid
geeft aan de wijzen. Dat begrijp ik niet. Is het niet beter als God wijsheid aan de
dommen geeft?” Rabbi Jossi ben Chalafta vraagt aan de vrouw: “Heeft u kostbare
sieraden?” “Ja,” antwoordt de vrouw. Rabbi Jossi ben Chalafta vervolgt: “Stelt u zich
voor, twee mensen willen uw juwelen lenen. De ene is rijk en de andere arm. Aan wie
leent u uw kostbare sieraden uit?” De vrouw hoeft niet lang na te denken. Zij antwoordt:
“Aan de rijke natuurlijk. Want als die mijn juwelen kwijt raakt, kan ik een
schadevergoeding krijgen. Hoe zou een arm iemand mij ooit terug kunnen betalen?”
Rabbi Jossi ben Chalafta zegt: “U heeft zelf het antwoord op uw vraag gegeven. Als u uw
sieraden alleen wilt uitlenen aan een rijk iemand, waarom zou God Zijn wijsheid dan aan
dommeriken moeten uitlenen?”

3. Kun jij uitleggen waarom God volgens onze geleerden alleen wijsheid geeft aan
mensen, die al wijs zijn?

4. Wanneer is iemand volgens onze wijzen een dommerik? Op welke manier kan een
dommerik volgens jou een wijs mens worden?
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1. Zoek de woorden uit de woordenlijst. Kun jij ze allemaal vinden?
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3. Welke woord kun jij met deze letters maken?

2. Omcirkel de vijf woorden die dubbel zijn gebruikt? Welke zeven letters blijven er over?




